
D
eeerste keer dat de Cana-
dese Colleen Geske op-
merkte dat Sinterklaas
een raar fenomeen is,

kreeg ze van haar Nederlandse col-
lega’s de wind van voren. ,,Ik heb in-
middels geleerd om niet meer te
zeggen dat Zwarte Piet me een tik-
keltje racistisch voorkomt. Pas als je
hier bent opgegroeid, schijn
je het fenomeen te kun-
nen begrijpen,’’ vertelt
de 32-jarige tekst-
schrijver met een
glimlach.
Haar weblog

www.stuffdutchpeop-
lelike.com is geheel
gewijd aan dé Neder-
lander in al zijn aspec-
ten. Geske schrijft over
haar verbazing, verwarring -
waarom in ’s hemelsnaam zo open-
lijk vertellen dat je moet plassen? -
en af en toe ook verontwaardiging.
,,Mannen van middelbare leeftijd in
rode of gele broeken... het moest
verboden worden. Mijn vader was
hier laatst op vakantie en de
eerste dag wilde hij direct
ook zo’n knalkleurige
pantalon aanschaffen.
Hij dacht dat het hier
zo hoorde.’’

GROTE HIT
Ook al mopperde
kroonprinses Máxima
dat dé Nederlander niet
bestaat, volgens Geske klopt
daar niets van. Zij woonde op meer-
dere plekken in de wereld, maar
nergens sprongen de curieuze
(on)hebbelijkheden van een volkje
zo in het oog als hier, in het oh zo
gezellige Nederland. Haar website is
een grote hit. Dagelijks heeft ze
twintigduizend unieke lezers.
Geske vergaapt zich samen met

haar Samoaans-Duitse echtgenoot
en hun expat-vrienden aan onze ge-
woonten en vertelt daar aanstekelijk
over. ,,Volwassenen die hagelslag
eten en melk drinken, dat is hier

normaal, maar in andere landen
wordt dit gezien als kindereten,’’ legt

de donkerharige schrijfster uit. ,,Of,
als je jarig bent, zelf een HEMA-

vlaai meenemen naar het werk. Bui-
tenlanders verwachten dat zij gefê-
teerd worden op hun verjaardag,
wat mij niet vreemd voorkomt. Niet
dat zij ánderen moeten bedienen.’’

Geske begonmet haar weblog ter
lering en vermaak van andere ex-
pats, maar het leeuwendeel van de
mensen is, tot Geskes verrassing,
Nederlander. ,,Dat maakt jullie tot
zo’n leuk volk. Jullie hebben zelf-
spot. Amerikanen en Canadezen he-
lemaal niet. De spiegel die ik voor-
houd, wordt gewaardeerd. Jullie zijn
zelfs een beetje trots op die eigen-

aardigheden, zo merk ik aan
reacties als ‘wij zijn de
langste ter wereld, juist
omdat we zoveel melk-
producten eten en
drinken’.’’
De oer-Hollander

kent ook minder
goede kanten, vindt
Geske. ,,Vreselijk, maar

een echt Nederlands ken-
merk is het neuspeuteren.

Vooral mannen, overigens, doen
het ongegeneerd in het openbaar.’’
Ze is overigens niet de enige die zich
aan deze merkwaardige volksbezig-
heid ergert. De reacties op haar blog
zijn vaak net zo vermakelijk als de

stukjes zelf. ,,Heel herkenbaar,’’
reageert ‘Lei’. ,,Mijn man

peutert vooral tijdens
het autorijden in zijn
neus en eet het
daarna op. Goor!’’
Geske is blij met de
reacties. ,,Ze bevesti-
gen vaak mijn beeld
van de Nederlander.’’

VLOEKEN
Nog zo’n schaduwzijde is het

Nederlandse vloeken. In de meeste
andere talen wordt voornamelijk
met edele delen en poep gevloekt,
maar
hier wensen we elkaar vooral ziek-
ten toe. ,,Ik verhuisde hier zeven
jaar geleden naartoe vanwege mijn
werk en vond het fijn om te fietsen.

Tot een voorbijganger vond dat ik
hem voor de voeten reed en riep dat
ik kanker moest krijgen. Ik viel
bijna om van schrik. Kanker? Vrese-
lijk! Maar na wat rondvragen onder
kennissen begreep ik dat het hier
vrij normaal is. Tuberculose, polio,
tyfus… zelfs heel aardige mensen
wensen iemand anders soms een
nare aandoening toe. Schokkend.’’
Inmiddels is ze aardig verneder-

landst. Hutspot, schaatsen, zelfs Ko-
ninginnedag viert ze mee. ,,Ik heb
nu ook zo’n praktische verjaardags-
kalender in ons toilet hangen. Dan
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Hoezo is het gek om op een verjaardag iedereen te feliciteren? En
wat is er mis met mannen in rode broeken? Veel. Want terwijl Ne-
derlanders dit de normaalste zaak van de wereld vinden, verbazen
buitenlanders zich enorm over de gewoonten in onze lage landen.

De Canadese Colleen Geske (32), woonachtig in Amsterdam,
schrijft er een veelgelezen weblog over.

RENSKE BAARS

‘Raar volk van
neuspeuteraars
enmelkdrinkers’

Uiteraard hebben niet alleen
Nederlanders bijzondere ge-
woonten. Bij andere nationali-

teiten klinken ook verzuch-
tingen als ‘Dat is nou ty-
pisch...’

DUITSLAND:
Bouwvakkers die
aan het begin van
de dag vol arbeids-
vreugde (lees 7.00
uur ’s ochtends) hun

eerste glas bier legen.
En uiteraard de consump-

tie van talloze braadworsten en
het dragen van een oud-Beiers
kostuum op het Oktoberfest.

FRANKRIJK: Kikkerbilletjes
eten, gehoorzame kinderen die
zonder tegensputteren drie uur

in een restaurant voor
hun bord blijven zitten
of daar soms zelfs in
slaap vallen. En
dan het rommelige
Franse huishou-
den: we zeggen
niet voor niets ‘iets
met de Franse slag

doen’.

ENGELAND: Een com-
plete overkill aan bloemen in
het interieur. Niet alleen op het
behang, maar ook op het bank-
stel, de gordijnen, de kussentjes
en de tafelloper. En Britten heb-
ben in hun badkamer het liefst
vloerbedekking liggen. Ze vra-
gen altijd: ‘Hoe gaat het met je?’
maar het is niet de bedoeling
om daar uitgebreid op te ant-

woorden. Een kort ‘Goed en hoe
gaat het met jou?’ is afdoende.

NOORWEGEN:Met kerst
moét er een speciaal kerstbier
op tafel staan. Het liefst zelfge-
brouwen, maar van een Noors
biermerk mag ook. En het is in
Noorwegen tamelijk gewoon om
gras op het dak te hebben,
dat natuurlijk moet
worden bijgehouden
door een... geit.

CHINA: Hoe kan
het ook anders...
het zijn vooral de
lichamelijke fat-
soenlijkheden waar
westerlingen zich in
China erg over verbazen:
openlijk slurpen, rochelen, tuf-
fen, boeren en scheten laten.

NOORD-AMERIKA: Over haar
eigen geboortecontinent stelt de
Canadese Colleen Geske, auteur
van de website Stuffdutch-
peoplelike.com: ,,In Ne-
derland kun je met z’n
twintigduizenden over
een stuk ijs schaat-
sen zonder dat er
beveiligingen, verze-
keringen en helmen
nodig zijn. Dat is wel
anders in Amerika,
waar ze de gemiddelde
volwassene als een kleu-
ter behandelen. Daar heb je
overal vergunningen voor, con-
troleert de politie alles en gaat
men het liefst door het leven
met een reddingsvest om.’’

Andere volken hebben
ook gekke gewoonten

Canadeseweblog neemt hilarische en ergerlijke
gewoonten vanNederlanders op de korrel


